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Vertelling 8–12 jaar

Een bange, boze koning
‘Ik ben de baas,’ zegt koning Herodes elke dag als hij voor de spiegel staat.
‘Nou ja… de keizer in Rome, die is echt de baas. Maar de keizer heeft mij gevraagd om 
hier de baas te zijn. Mij, en niemand anders!’
Koning Herodes probeert stoer en machtig te kijken. Maar eigenlijk is hij bang. 
Doodsbang, dat iemand zijn koningschap af probeert te pakken. Tientallen mensen 
heeft hij al in de gevangenis laten zetten of laten doden – alleen maar omdat hij bang 
is dat ze hem iets zullen aandoen.

Op een dag krijgt koning Herodes bezoek van wijze mensen uit het buitenland. ‘Er is 
een nieuwe koning geboren,’ zeggen die wijze mensen. ‘Wij zijn gekomen om hem 
geschenken aan te bieden.’
Koning Herodes schrikt ontzettend. ‘Wát’ roept hij uit. ‘Koning!? Ík ben koning. 
En niemand anders!’ Koning Herodes geeft opdracht om de pasgeboren koning te 
zoeken. Niet om hem cadeaus te geven, maar om hem te doden. ‘Ga naar Betlehem,’ 
zegt Herodes tegen zijn soldaten. ‘Het schijnt dat die koning daar geboren is.’ ‘En als 
we hem niet vinden?’ vragen de soldaten. ‘Zoek gewoon alle jongens van Betlehem,’ 
antwoordt koning Herodes. ‘Dan moet hij er wel tussen zitten.’

Jezus is de nieuwe koning, die de wijze mensen bedoelden. Eerst is hij nog in 
Betlehem, samen met Maria en Jozef. Maar in de nacht krijgt Jozef een droom, waarin 
een engel bij hem komt. ‘Jullie moeten hier weg,’ zegt de engel. ‘Koning Herodes is op 
zoek naar Jezus. Ga naar Egypte en blijf daar tot het weer veilig is.’ Meteen gaan Maria, 
Jozef en Jezus op weg. Helemaal naar Egypte. Daar blijven ze een tijd, als vluchtelingen 
in een vreemd land.

Een paar jaar later krijgt Jozef weer een droom. Opnieuw komt er een engel bij 
hem. ‘Het is voorbij,’ zegt de engel. ‘Herodes leeft niet meer. Zijn zoon is nu koning 
geworden. Jullie kunnen terug gaan.’
Zo gaan Jozef, Maria en Jezus terug naar Israël. Ze gaan maar niet meer naar 
Betlehem. In plaats daarvan gaan ze in het stadje Nazaret wonen, ver van het paleis 
van de koning. Daar zijn ze veilig.

Mattijs Weegenaar
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8-10 jaar

l
Gesprek: Wanneer voelen Jozef
en Maria zich veilig in dit verhaal
denk je? Wanneer voel jij je veilig

en wanneer juist niet?

p
Spel: Maak tweetallen waarbij de een
Jozef speelt en laat iedereen door de
ruimte lopen. Kom je elkaar tegen, dan

staan jullie even stil. De een vraagt aan Jozef
waar hij naar op weg is en waarom. Jozef geeft
antwoord.

s
Creatief: Bouw met beschikbare
materialen of met lego een veilige
plek. Hoe ziet deze eruit?

11-12 jaar

l
Gesprek: Ook nu moeten mensen
vluchten om een veilige plek te
vinden. Welke verhalen ken jij?

Deel ze met elkaar.

s
Creatief: Stel dat jij de rugzak van
Jozef en Maria mag vullen voor
onderweg. Wat zou je daarin willen

stoppen? Welke dingen kunnen helpen om
hen ook onderweg een veilig gevoel te geven?


